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Disclaimer:
 
Dit boekwerk is geschreven met de intentie om vermaak en 
inspiratie te bieden aan de lezers. De personages, 
gebeurtenissen en situaties zijn fictief en ontsproten aan de 
verbeelding van de auteur. Elke gelijkenis met echte 
personen, gebeurtenissen of locaties berust op louter toeval.
 
De informatie in dit boekwerk is niet bedoeld als 
professioneel advies en de auteur aanvaardt geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele gevolgen die kunnen 
voortvloeien uit het gebruik van de informatie in dit werk. 
Raadpleeg altijd relevante professionals en experts voor 
nauwkeurige en gepersonaliseerde adviezen met betrekking 
tot specifieke situaties.
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Inleiding

'De volgende bonte verzameling verhalen beschrijft 
ideeën, activiteiten, ervaringen en fictie, ontsproten uit het 
brein van een eenvoudige en enigszins raadselachtige man - 
de schrijver zelf in het bijzonder. Elk verhaal staat op zichzelf, 
en samen vormen ze een kleurrijk mozaïek dat de diversiteit 
van zijn wereld verkent en zijn onbegrepen gedachten in de 
schijnwerpers plaatst.'
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De bankoverval￼
 
￼'Een wijze les’
Op een zwoele zomeravond, onder 
het bladerdak van het bos, 
verzamelen we, Gerard, Bert en ik, 
ons bij onze geheime hut. Van een 
oude binnenband knutselen we 
stoere maskers in elkaar, klaar om 
onszelf te hullen in mysterie voor 
onze grootste escapade tot nu toe: 
een heuse bankoverval. Onze plannen zijn tot in de kleinste 
details gesmeed, en met vastberadenheid spreken we af om 
de volgende ochtend, bij het ochtendgloren om 6 uur, bij 
onze geheime schuilplaats te verschijnen.
 
De volgende ochtend staan Gerard en Bert paraat, vol 
adrenaline en opwinding voor het aankomende avontuur. 
Doch, van mij geen spoor. Ze bonzen op mijn deur, roepen 
mijn naam, maar het lijkt wel alsof ik me met een extra dosis 
slaap heb ingepakt. Als een logge steen snurk ik vredig door, 
me niet bewust van de avonturen die aan mijn neus 
voorbijgaan. Uiteindelijk draai ik me nog eens behaaglijk om, 
en verzink opnieuw in mijn dromen.
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Met maskers op en blikken messen in hun handen, 
betreden Gerard en Bert in alle vroegte de brandtrap die hen 
naar het territorium van de bankier leidt. Het bonken van 
hun harten weerklinkt tegen de gevel, een symfonie van 
opwinding en zenuwen. Het duo beseft nog niet dat de grens 
tussen spel en werkelijkheid soms flinterdun is.
 
Echter, net wanneer ze bij het slaapkamerraam van de 
bankier zijn aangekomen, voltrekt zich het onverwachte. 
Daar staat de huisheer, gehuld in zijn ochtendjas, pal voor het 
venster waar de brandtrap zijn einde vindt. Een lichte schok 
trekt over zijn gezicht wanneer hij de gemaskerde figuren 
opmerkt.
 
'Pak ze!' buldert hij, terwijl hij zijn raam wil openslaan om 
de politie te ontbieden.
 
Overmand door paniek zetten Gerard en Bert het op een 
rennen, hun voetstappen weerklinken als een hoefslag op de 
metalen traptreden. Ze dalen razendsnel de brandtrap af en 
ontsnappen in de omhelzing van het woud. De huisheer zet 
de achtervolging in, maar hun jeugdige snelheid biedt 
bescherming, en de kinderen verdwijnen in de schaduwen.
 
Intussen lig ik nog in diepe slaap, verzonken in mijn eigen 
wereld. Het hele tumultueuze gebeuren ontgaat me 
volkomen. Pas veel later zal ik ontwaken, nietsvermoedend 
van de hachelijke onderneming die mijn vrienden hebben 
beleefd.
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Bij de geheime hut vinden Gerard en Bert eindelijk hun 
adem terug, ademloos door zowel schrik als opluchting. Ze 
beseffen dat zulke roekeloze daden niet voor herhaling 
vatbaar zijn, zeker niet zonder mijn aanwezigheid. Samen 
trotseren we voortaan de opwinding van de avonturen, want 
één feit staat als een paal boven water: als trio zijn we 
onverwoestbaar. En wie weet wat de toekomst nog zal 
brengen, met potentiële avonturen die misschien, heel 
misschien, net zo intens en echt kunnen zijn als datgene wat 
ze vandaag hebben beleefd.
 

[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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Mè Bliek út bresjes

￼'Even voorstellen’
We snellen richting de keuken. Ik 
hoor mijn vader brommen, ‘rustig 
lopen’! Het is zondag en mijn neefjes 
en nichtje logeren bij ons. Het is een 
drukte van belang. Tijdens etenstijd 
zitten we met 4 volwassenen en 9 
kinderen rondom de tafel. 
 
Mijn vader, handig als altijd heeft een enorm tafelblad 
gefabriceerd wat bovenop de normale eettafel wordt gelegd. 
Hierdoor is de hele keuken gevuld met tafel en kunnen we 
net met z’n allen aan de dis. De gezelligheid spat ervan af. 
 
Mijn vader runt een garagebedrijf en stelt zich altijd 
klantvriendelijk op. Iets te klantvriendelijk naar de smaak van 
mijn moeder. Maar het onheil is reeds geschied resulterend in 
talloze telefoontjes gedurende de zondag van klantjes die dan 
zelf het gereedschap ter hand nemen maar ‘vergeten’ zijn om 
tijdens reguliere openingstijden de broodnodige onderdelen 
aan te schaffen. Een setje bougies of een oliefilter met de 
benodigde liters olie vinden dan ook buiten openingstijden 
gretig aftrek. Men staat nog net niet zomaar op de stoep, 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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maar pleegt snel een telefoontje om zich te verzekeren van 
de benodigde componenten. 
 
Zo ook vandaag. Om voor mij onbegrijpelijke redenen, 
maar met de o zo bekende woorden neemt mijn vader 
steevast de telefoon op, ook tijdens het eten, hij zit er 
namelijk naast, en zo ook vandaag. ‘Mè Bliek út Bresjes’ 
klinkt door de keuken, nadat wij zijn aangemaand stil te zijn 
tijdens zo’n gesprek. Snel wordt de bestelling genoteerd en 
een tijdstip voor ophalen medegedeeld. 
 
Vandaag zitten we gezellig en daardoor lang aan tafel. Al 
enkele malen heeft een klantje zich vergewist van een 
bestelling en mijn vader geeft aan dat we de maaltijd met 
gebed moeten afsluiten want binnen enkele minuten wordt 
hij geacht in het bedrijf aanwezig te zijn. Deemoedig vouwen 
we onze handen en richt mijn vader zich tot onze vader met 
de gevleugelde woorden ‘Mè Bliek út Bresjes’!
 
                                  
 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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De wakende dromer

￼'Lichtvisioen'
Het is nacht. Het duister omhult mij. 
Ik ben in diepe slaap, een nachtrust 
waaruit je niet licht ontwaakt. Traag 
tikt de klok. De tijd verstrijkt. Ik 
droom, onbewust van mijn 
omgeving, ongehinderd en 
onwetend van wie of wat zich om 
mij heen voltrekt. Een vreemde 
gloed, een vormloze voortvliedende schaduw, het onbekende
—zou dat het zijn wat mij wekt?
 
De contouren van de slaapkamer dringen langzaam tot mij 
door. Mijn lijf, het nachtelijk uur negerend, ontwaakt. Traag 
verschuift de gloed. Het vormloze vormt zich en trekt mijn 
aandacht. Vanuit mijn bed reik ik naar het gesloten gordijn en 
schuif het half open. Het raam biedt uitzicht over de lange, 
diepe, donkere achtertuinen van de oude huizen aan de 
Dorpsstraat.
 
De gloed licht plotseling op. Een helder licht dringt tot mij 
door. De vage, vormloze contouren verdwijnen. Een scherp 
omrande schijf tekent zich af tegen de nachtelijke hemel. 
Geboeid door deze verschijning ga ik weer liggen. Starend 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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door het raam wil ik deze gewaarwording zo lang mogelijk 
vasthouden. Een diepe rust komt over mij heen.
 
De opkomende zomerzon wekt me. Een vreemde rilling 
gaat door me heen. De herinnering aan het licht vult mij met 
verwondering. Een spannende droom. Ik draai me om en 
staar met verbijstering naar het raam. Het gordijn is half 
geopend!1
				   
 
 
 
1Deze gebeurtenis uit 1967 herinnerde ik me na een bijzonder gesprek met GJF van Tuil (dd 29 mei 2024)
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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De jonge onderzoeker

￼'De kristalontvanger'
“Hehe, pfoei” zegt mijn moeder zodra 
ik de keuken binnenstap. Ik kijk haar 
meewarig aan waarop ze begint te 
lachen. Inmiddels zit ik op de 
middelbare school in Oostburg. Een 
leuke fietstocht die ik elke dag bij 
thuiskomst steevast en volkomen 
onbewust afsluit met deze woorden. 
De thee wordt ingeschonken en we nemen kort mijn 
schooldag door.
 
Het nummer van “de jonge onderzoeker” ligt tussen de 
post op de keukentafel. Ik blader wat door mijn lijfblad en 
stuit op een artikel over een kristalontvanger. Mijn interesse 
is gewekt, ik ga een heuse radio-ontvanger bouwen. Hoe 
moeilijk kan het zijn. 
 
Tijdens het avondeten vertel ik mijn vader van mijn 
grootse plan. Zelf heeft hij ook interesse in electronica en na 
het eten verdwijnen we in de garage. Voor het bouwen van 
een kristalontvanger heb je een variabele condensator nodig, 
vertelt hij. Deze dient voor het “bladeren” door het 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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zenderaanbod. Hij trekt wat lades open en voor mijn ogen 
tovert hij zowaar de begeerde component tevoorschijn. 
 
De volgende dag stap ik “Electore” binnen. Dit is de 
plaatselijke radio en tv winkel. Hier bemachtig ik een diode, 
de volgende component benodigd voor mijn nieuwe project. 
Nu nog een koptelefoon en een enorme antenne.
 
Volgens het artikeltje bestaat de antenne in feite uit een 
enorm lange koperen draad. Niets meer en niets minder. Daar 
kan ik wel iets mee. In de garage vind ik een oude auto 
dynamo. Na de demontage van de magneetspoel ben ik de 
gelukkige bezitter van enkele tientallen meters koperdraad. 
Maar waar kun je deze veilig ophangen? Het toeval wil dat 
mijn slaapkamer uitkijkt over de tuinen van de buren. 
Daarachter doemt de oude garage op. Een mooi eindpunt van 
mijn antenne. Met gezwinde spoed ga ik aan de slag. Enkele 
uurtjes later kijk ik met enige trots naar de koperdraad die 
vanaf mijn slaapkamer naar het dak van de oude garage is 
gespannen.t
 
De komende dagen slijt ik achter mijn kristalontvanger 
geduldig draaiend aan de variabele condensator, de ether 
verkennend, speurend naar tekenen van leven uit verre 
oorden. 
 
Na enige tijd constateer ik dat de structurele integriteit 
van een koperdraad van enkele tientallen meters lengte het 
moet afleggen tegen de zwaartekracht. Voor de minder 
doorwrochte lezer, de draad is niet sterk genoeg om deze 
afstand in de vrije ruimte te overbruggen. Talloze 


16



draadbreuken en wellicht evenzovele opmerkingen van mijn 
opa later, nadat hij voor de zoveelste keer de gebroken 
koperdraad uit de tuinen heeft gevist, waaronder ook de 
zijne, besluit ik dat het experiment met de kristalontvanger is 
geslaagd en afgerond.
 
				￼
 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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Knalgroen

￼'Mein Wagen’
Ik schakel nog eens over en zie hoe 
de derailleur de ketting over de 
tandwielen dirigeert. De klap die 
daarop volgt tekent me voor het 
leven.
 
De zomervakantie loopt ten einde. 
Deze afgelopen periode heb ik 
voornamelijk doorgebracht in de lokale broodbakkerij. 
Ondanks de goedbetaalde nachtdiensten valt mijn droom, 
een nieuwe racefiets, nog ruim buiten mijn financiële 
mogelijkheden. Echter, na een vruchtbaar gesprek opent zich 
de ouderlijke portemonnee. En nu sta ik, met enige trots mijn 
nieuwe aanwinst te bewonderen. Eenentwintig versnellingen. 
Knalgroen, dat dan weer wel.
 
De fietspaden die de dorpen aaneenrijgen zijn van een 
dusdanig betegelde kwaliteit dat alleen de eenzame 
veldritrijder daar plezier aan beleeft. Des te meer lonkt het 
gladde asfalt van de boulevard. Weldra zoef ik over de 
geplaveide ‘avenue des Bresjes’. Ik klim in de trappers en 
soepeltjes schakelend schiet de tweewieler vooruit. Met genot 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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zie ik hoe de derailleur de ketting over de tandwielen 
dirigeert en schijnbaar moeiteloos neemt de snelheid toe…
 
Meneer Auslander blikt terug op de zalige zomer aan het 
Bressiaanse strand. Voordat je het weet is zo’n mooie zomer 
alweer lang voorbij. De auto staat voor de vakantiewoning 
geparkeerd. Volgeladen, klaar voor vertrek. Heerlijk, nog 
even een kop koffie en dan huiswaarts. Mevrouw Auslander 
dringt aan op vertrek. Er geldt immers een parkeerverbod  
voor de hele straat. Zijn antwoord “We vertrekken sofort” 
wordt vrijwel overstemd door de enorme knal en het geluid 
van versplinterend glas. Hij snelt naar buiten.
 
Verdoofd lig ik op het dak van een geparkeerde auto. Niet 
beseffend wat er is gebeurd richt ik me op en val op straat. In 
de verte hoor ik nog een deur opengaan. Een verbijsterde 
stem roept: “Mein Wagen”! 
 
Ik probeer de controle over mijn lijf te herwinnen en merk 
nu dat ik op een kruk zit in een voor mij onbekende gang. Er 
klinkt geroezemoes en iemand houdt een natte handdoek 
tegen mijn gezicht. Ik probeer op te staan en zie nu dat de 
handdoek rood kleurt. Boven het geroezemoes uit spreekt 
iemand mij aan. Ik herken de stem van de huisarts, hij 
gebiedt me te blijven zitten en vraagt naar mijn naam. Het 
volgende moment zit ik in zijn auto onderweg naar zijn 
praktijk.
 
Ik kom weer terug in het heden, zij het met flarden. 
Eenmaal uit de auto leidt me een zachte hand naar binnen. 
De gevulde wachtkamer kent nu de oorzaak van het 
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uitlopend spreekuur. Inmiddels lig ik op een tafel en voel de 
injectienaald. Plots stroomt de verdovingsvloeistof over mijn 
gezicht. De losgeschoten injectienaald steekt diep in de huid. 
Het gelaat van de huisarts spreekt boekdelen. Na de 
succesvolle verdoving moet er een en ander hersteld worden. 
Bij de eerste hechting breekt de naald. Een zucht volgt. 
 
Mijn moeder brengt me thuis, en inmiddels ben ik me 
weer enigszins bewust van de realiteit. Monter komt mijn zus 
me tegemoet en zegt me dat ik er heel erg stoer uitzie. Mijn 
moeder gebiedt me naar mijn slaapkamer. Rust. In de spiegel 
aanschouw ik mijn gehavende gezicht en vermoed de reden 
voor haar opmerking. Het voorheen felgele T-shirt was 
inmiddels onbestemd bruin rood gekleurd.
 
 
				￼
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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De motorfiets￼
 
￼'CZ’
Op mijn achttiende levensjaar, een 
tijd waar jeugdige 
onverschrokkenheid zich verenigt 
met nieuwsgierigheid, verwerf ik een 
tweewielig beest uit de handen van 
een zekere Jaap. Het is geen gewoon 
wezen, nee, het is een schepsel van 
Tsjechoslowaakse makelij, CZ 
genaamd. Mijn jonge hart gloeit van opwinding, en ik begeef 
mij naar het stadhuis om voor het luttele bedrag van 3,50 
gulden een tijdelijk rijbewijs te bemachtigen. Dat document 
zal mij voor een tijdspanne van drie maanden in staat stellen 
om binnen de grenzen van mijn nederige gemeente de eerste 
voorzichtige schreden op het pad van motorbeheersing te 
zetten.
 
Maar dat is niet alles, nee, deze mijlpaal gaat vergezeld 
met een metalen plaatje, waarop de letter L pronkt. Dit 
plaatje, welke ik zorgvuldig hecht aan de nummerplaat, 
fungeert als de sleutel tot mijn vrijheid. Met dat insignis tot 
mijn beschikking ben ik gerechtigd om zelfstandig te gaan 
waar mijn wezen mij voert. Alras kom ik erachter dat het 
wezen dat ik mij heb eigen gemaakt, een wezen met 17 
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paardenkrachten, een duizelingwekkende snelheid kan 
bereiken van wel 110 kilometer per uur. Doch, deze snelheid, 
gelijk een ster die fel aan de hemel fonkelt om vervolgens 
langzaam uit te doven, zo ook neemt al spoedig de snelheid 
af tot een belabberde 90 kilometer per uur.
 
Na nauwgezet overleg met mijn vader, ontdek ik het 
euvel, een lekkage van het oliepompje dat betrokken is bij de 
mengsmering van het kloppend hard van het beest. Een 
fundamenteel element wiens falen leidt tot onbedoelde 
beteugeling van mijn nieuw verworven vriend. Mijn 
vindingrijke vader brengt verlossing en ik herstel het 
probleem. Nu worden de 17 paardenkrachten ontketend en 
het wezen, bevrijd van mechanische beteugeling, stormt 
voort met een ongetemde bezieling.
 
De aanvraag voor het definitieve rijbewijs wordt ingediend 
en na enkele maanden valt de langverwachte oproep voor het 
theoretisch en praktisch rijexamen in de bus. Op de avond 
voor deze allesbepalende dag, verken ik nog snel de paden 
der oefening. Plotseling, als een theatergordijn dat 
onverwacht wordt neergelaten, weigert het wezen te 
reageren op mijn roep om snelheid. Het lijkt alsof mijn 
smeekbeden aan het rechterhandvat in het luchtledige 
verdwijnen, geen enkele reactie volgt. Het blijft rustig, 
stationair draaiend, onverschillig voor mijn smeekbeden. De 
gaskabel is gebroken, een kleine schakel die de macht over 
het wezen in één ogenblik verbrijzelt.
 
Maar het lot blijkt mijn bondgenoot, want dit tafereel 
ontvouwt zich niet tijdens het rijexamen. Snel bezoek ik een 
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vertrouwde motorhandelaar, wiens etablissement zijn deuren 
reeds heeft gesloten voor de nacht, maar desalniettemin 
gehoor geeft aan mijn weeklacht. Met een nieuwe gaskabel 
op zak begeef ik mij naar de garage, haal de vetpot 
tevoorschijn en besmeer de kabel, als een smeekbede om 
soepele beweging. Met zorg monteer ik de nieuwe levensader 
en het wezen is hersteld, klaar voor de komende proeve van 
bekwaamheid.
 
Met de opkomende zon van een nieuwe dag begeef ik mij 
naar Oostburg, waar de examinator me opwacht met zijn 
alziende blik. Opvallend genoeg voelt het alsof de gashendel 
vandaag minder meewerkend is dan gisteren. Een blik 
vooruit, op mogelijke oorzaken, kan ik zo meteen wel 
werpen. Geduldig dicteert hij zijn route, zijn aandacht strak 
gericht op mijn handelingen. Na de eerste stop, een 
bemoedigende knik en nieuwe instructies. De motor brult tot 
leven, maar het noodlot grijpt in. Na een hernieuwde 
aansporing tot beweging, faalt de gaskabel opnieuw. Het 
wezen weigert en hoewel mijn begrip van de theorie met 
succes wordt bekroond valt het oordeel genadeloos: ik word 
afgewezen op het praktische onderdeel van het examen.
 
En zo, met een gekrenkt ego en een motor die zijn kracht 
enkel in mijn afwezigheid toont, staar ik naar de gehavende 
metgezel. De gaskabel wordt ontdaan en ik ontdek tot mijn 
grote schaamte dat het smeersel dat ik de avond ervoor met 
liefde heb aangebracht, niet het beoogde vet was, maar car-
coat, een middel tegen roest. Langzaam is het goedje 
uitgehard en heeft het de kabel veranderd in een weerbarstig 
stuk metaal. Een tragische ironie, dat mijn onbedoelde 
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nalatigheid, mijn hoop voor een geslaagd examen teniet heeft 
gedaan. Het wezen dat ik heb geleerd te temmen, blijkt nu 
onvoorspelbaar en ongehoorzaam.
 
Een hernieuwde aanvraag voor een rijbewijs en een 
verlenging volgen, want de zomer is nog in volle gang en ik 
ben vastberaden om mijn vrijheid op twee wielen te 
heroveren. Maar zoals de zomer plaatsmaakt voor de herfst, 
zo verandert ook mijn situatie. Op een druilerige avond, 
terwijl de herfstbladeren als zachte tranen van de bomen 
vallen, moet ik naar de catechisatie. Met jeugdige overmoed 
besluit ik mijn tweewielige metgezel te berijden, ook al is de 
afstand slechts anderhalve kilometer. Na de bijeenkomst, nog 
suf van de theologische overpeinzingen, zet ik koers naar 
huis. Een verleidelijke gedachte sluipt binnen, een verlangen 
naar een laatste rondje rond de kerk. De regen druppelt 
zachtjes neer en de weg weerspiegelt het zwakke schijnsel 
van de lantaarnpalen. Buiten het dorp verdwijnt het licht en 
ik duik met mijn wezen de onbekende duisternis in.
 
En dan voltrekt zich een scène die als een schaduw uit het 
verleden opdoemt. Een moment van onoplettendheid welke 
een cascade van gebeurtenissen in gang zet. Mijn wezen 
glijdt van het asfalt af, een ongeplande choreografie van 
metaal en mens. Ik strijd om mijn metgezel weer op de weg 
te krijgen, maar de krachten van de duisternis zijn sterker. 
Een wit betonnen wegmarkering doemt op als een 
onverzettelijke wachter van de nacht. Ik raak het paaltje en 
als een marionet die losgelaten wordt, word ik gelanceerd 
terwijl mijn wezen over de kop slaat. Op mijn rug glijd ik 
over het natte wegdek, terwijl mijn metgezel vervaarlijk dicht 
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naast me in de berm stuitert. Samen trotseren we nog een 
betonnen vangrails, ik glijd voor langs, mijn trouwe 
kameraad stuitert achterlangs, als een laatste beproeving van 
onze band. De dans der elementen bereikt een climax.
 
Ik richt me langzaam op, mijn ogen doorboren de 
duisternis en vangen een glimp op van mijn gehavend wezen. 
Een krom wiel staat als een standvastige krijger terwijl een 
vervormd spatbord zijn treurige klaaglied zingt. Het 
achterwiel heeft zich vastberaden verschanst, als een rebelse 
wachter die de toegang blokkeert. Met een krachtsinspanning 
als van een bezetene bevrijd ik het achterwiel, mijn 
vastberadenheid als brandstof. Daarna duw ik mijn getergde 
metgezel moeizaam huiswaarts.
 
Binnen de veilige omgeving van bebouwing, onderzoek ik 
mijn gehavende kledij en merk dat mijn nieuwe digitale 
horloge, een pronkstuk, is verdwenen van mijn pols. Ik plaats  
mijn gehavende metgezel tegen de gevel van een willekeurig 
huis en keer terug naar het slagveld. De duisternis omarmt 
me en in het licht van een passerende auto zie ik een 
glinstering, mijn horloge. Het metalen bandje is gebroken, 
maar het uurwerk leeft nog! Een zucht van verlichting 
ontsnapt aan mijn lippen, een moment van triomf in deze 
duistere nacht.
 
Terug in het dorp, alsnog huiswaarts, het is duidelijk: 
motorrijden is niet voor mij weggelegd. 
 
Ik nader het huis waar ik eerder mijn gemankeerd wezen 
achterliet, en zie een groepje mensen rondom mijn trouwe 
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vriend staan. Ik wandel er onverschrokken doorheen, groet 
nonchalant, pak mijn maatje bij het stuur, negeer de blikken 
op mijn gehavende verschijning, en begin met duwen, nu 
echt huiswaarts.
 
Maar de lotgevallen van mijn motoravontuur zijn nog niet 
ten einde. Thuis aangekomen, in een gezellige huiskamer 
waar mijn ouders zich aan de televisie hebben vastgeklampt, 
wordt mijn verhaal onderbroken door een opmerking van 
mijn moeder. 'Er is een brief voor je, van de Rijksdienst voor 
het Wegverkeer,' zegt ze, mijn pad vervolgend met een nieuw 
hoofdstuk. Volgende week, zo kondigt de brief aan, zal ik 
opnieuw de arena betreden, klaar om mijn motorische 
dromen nieuw leven in te blazen.
 
En zo, ondanks mijn nederlaag, laat ik mijn motorhart niet 
breken. Ik leen, via dezelfde vriendelijke motorhandelaar, een 
MZ, een stuk Russische techniek. Echter, de ochtend van het 
herexamen is ijskoud, de vorst bijt in mijn huid en ik ben 
slecht gekleed. Na het examen zoek ik snel een warme 
douche op, maar er is iets veranderd. Het oordeel is gevallen: 
geslaagd!
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Het scheurijzer￼
 
￼'Black Bomber’
In de schaduw van onze studieboeken 
en tussen de wervelwind van 
collegezalen en kladblokken, zit één 
van mijn studiegenoten met een naam 
die ik niet snel zal vergeten - Storm. 
Storm, een man met een bezielde 
passie voor snelheid en twee wielen, 
besluit zijn Honda 'Black Bomber' te 
koop aan te bieden. 
 
Zijn 'Black Bomber' is geen alledaagse motor, oh nee, dit 
tweewielige race wezen,  een schitterende creatie die 
indertijd rechtstreeks uit de fabriek naar het racecircuit was 
gerold is door Storm en zijn onafscheidelijke vriend, Jud, met 
liefdevolle handen omgetoverd tot een bruisende weg 
machine. Race elementen zijn nog steeds zichtbaar zoals de 
langgerekte tank en het onverbiddelijk harde korte zadeltje. 
De motorische racecomponenten zijn trouw vervangen door 
de originele fabriekscomponenten. Alleen de versnellingsbak-
verhoudingen zijn nog een herinnering aan het razendsnelle 
race verleden. De motor, een sieraad van een machine, is 
echter nog niet rijklaar, verre van dat. Een zwijgzame 
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weigering om te starten vult de lucht rondom het glorieuze 
gevaarte.
 
 Het aanbod is verleidelijk, 400 gulden voor een potentieel 
meesterwerk in de maak. Echter een tragische wending zit 
verscholen achter dit aanlokkelijke aanbod. Waar eens de 
vonken van vriendschap vlogen, begon Jud steeds meer te 
lonken naar iets anders – naar Lena, Storms vriendin. De 
momenten van gezamenlijk sleutelen, die ooit zo vreugdevol 
waren, dragen nu een bitterzoete lading. De motor, eens een 
symbool van kracht en vrijheid, herinnert Storm aan het 
verlies van Lena aan zijn sleutel vriend Jud.
 
Na een goed gesprek met mijn vader, besluit ik voor de 
verleiding te zwichten en de motor aan te schaffen. Ik ga op 
weg naar Sluiskil, waar de lucht suiker ademt. 'koffie', vraagt 
Storm’s moeder. 'Ja, graag, zwart' antwoord ik. In een 
schuurtje, tussen kratten vol onderdelen, glanst het 
onvoltooide meesterwerk me tegemoet. Ik overhandig de 
zilverlingen en bezegel daarmee de overeenkomst die Jud 
mogelijk heeft gemaakt.
 
Eenmaal thuis onderneem ik mijn eerste pogingen om het 
slapende beest tot leven te wekken. Elke aanwijzing uit het 
werkplaats handboek, elke mogelijke test, alles lijkt te falen. 
Of de machine is een stille dood gestorven, of sluimert diep 
en zal het meer inspanning kosten om deze weer tot leven te 
wekken.
 
De tijd is aan mijn zijde, de diepe herfst maakt zich 
meester van de omgeving en de naderende winter geeft me 
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ruimte om te manoeuvreren. 'Kun je die oude motor niet 
verplaatsen? Hij staat in de weg' zegt mijn vader. Ik zeg dat 
het ding wellicht in het stookhok past. 'Als het maar uit de 
weg is'.
 
De lente breekt aan, en met enige aarzeling besluit ik 
opnieuw de strijd aan te gaan. De bougies, de carburateurs, 
de bobines - alle onderdelen lijken hun werk te doen. En ja, 
na vele pogingen rommelt er iets in de uitlaat. Vernieuwde 
vastberadenheid drijft me voort en plotseling weerklinkt een 
zware grom diep uit het hart van de machine. Het beest 
ontwaakt.
 
Met helm op waag ik een poging om weg te rijden. Het 
wezen heeft andere plannen en weigert me te gehoorzamen, 
verstomt als een koppige muilezel. Terug naar de tekentafel, 
terug naar de werkbank. Na enig gesleutel lijkt er opnieuw 
leven in de brouwerij te komen. Een pruttelende, zij het 
aarzelende grom ontsnapt uit de uitlaatpijp. Ik trek mijn 
helm weer over mijn hoofd en kies het asfalt. Buiten klinkt 
een vreemd geluid - een mix tussen een pruttel en een grom. 
Het is niet bepaald het symfonische motorgebrul waar ik op 
hoop, maar het is een begin.
 
Langzaam maar gestaag boek ik vooruitgang. Het wezen 
leert opnieuw lopen, deze keer met een ietwat hinkende pas. 
En net als ik denk dat de motor het vertrouwen in zichzelf 
heeft verloren, trilt het hele chassis onder een plotse aangroei 
van kracht. Het is als het ontwaken van een sluimerende 
leeuw, die zijn spieren aanspant en zijn brul diep vanuit zijn 
binnenste laat schallen. De tweecilinder geeft een jankende 
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roep, een smeekbede om meer vrijheid, meer snelheid. Ik 
stuur het gevaarte richting het kruispunt dat leidt naar de 
veerboot, het enige stukje snelweg in de wijde omgeving, 
mijn hart bonzend als de opkomende golven van de zee, 
bijna niet meer te bedwingen.
 
Voorzichtig geef ik gas, een kleine proeve van hetgeen het 
roofdier in zich heeft. Onmiddellijk reageert het, als een 
panter die zijn prooi in het vizier krijgt en onverbiddelijk in 
beweging komt. De kracht is voelbaar, een constante ruk aan 
mijn handen en een dreun onder mijn zitvlak. Het is alsof het 
wezen vraagt om nog meer, smeekt om volledig losgelaten te 
worden. Een grijns speelt om mijn lippen terwijl ik de 
acceleratie verhoog, mijn grip verstevigend op het stuur. Het 
geluid is oorverdovend, als een brul die uit het diepst van de 
wildernis opstijgt en de omgeving in zijn greep houdt.
 
Het tafereel dat volgt is als een scène uit een racefilm - de 
motor en ik, dansend over het asfalt als een perfect op elkaar 
afgestemde duo. De snelheidsmeter klimt gestaag omhoog, 
een spel van cijfers dat mijn hartslag bijhoudt. 60 kilometer 
per uur voelde als een zachte bries, 80 als een storm die door 
mijn haar raasde, en toen de teller de 100 passeerde, leek de 
wereld om me heen te vervagen tot een wazige waas.
 
Bij het naderen van het veerplein rem ik af, de adrenaline 
stuwt nog steeds door mijn aderen terwijl ik het gas loslaat 
en de motor tot rust komt. Ik draai om, terug richting het 
kruispunt, en een besluit vormt zich in mijn gedachten. De 
motor heeft me laten zien wat hij kan, maar ik wil meer. Met 
een vastberadenheid die me bezielt, geef ik opnieuw gas, de 
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motor brullend en jankend als een hongerige wolf die zijn 
tanden laat zien.
 
Plotseling komt de acceleratie in een stroomversnelling 
terecht, alsof het beest eindelijk zijn volledige kracht 
tentoonspreidt. Ik voel mezelf naar achteren worden gedrukt, 
mijn handen en voeten als verlengstukken van de machine. 
Schijnbaar moeiteloos schiet de snelheidsmeter omhoog, 
voorbij de 110 kilometer per uur, terwijl ik nog steeds in de 
eerste versnelling rijd. De sensatie is ongeëvenaard, een mix 
van opwinding en ontzag die mijn zintuigen in beslag neemt.
 
In de keuken zit mijn vader en nonchalant vertel ik hem 
dat de motor eindelijk een beetje draait. 'Ook zou ik het fijn 
vinden om even de snelheidsmeter te ijken,' voeg ik er 
terloops aan toe. Zijn nieuwsgierigheid is gewekt. 'Je weet 
maar nooit met zo'n beestje uit 1965.' Hij stemt toe, en we 
besluiten een kleine snelheidstest uit te voeren.
 
We rijden naar het vertrouwde kruispunt, mijn vader 
voorop in zijn imposante Opel Diplomaat. Ik volg met de 
Zwarte Bliksem, klaar om haar potentieel te tonen. Bij het 
kruispunt aangekomen, trekken we rustig op en de weg strekt 
zich als een uitnodigende streep voor ons uit.
 
Mijn vader steekt zijn vingers op, een voor een, om de 
snelheid aan te geven volgens zijn metertje. Twee vingers om 
70 km per uur aan te geven, drie voor 80, en vijf voor 100. 
De Zwarte Bliksem en ik houden gelijke tred, onze 
snelheidsmeters lijken elkaar te bevestigen. Een samenspel 
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tussen vader, zoon en machine, een test van kracht en 
precisie.
 
Bij het veerplein besluiten we om een stap verder te gaan. 
We willen zien hoe ver de Zwarte Bliksem echt kan gaan. 
'Hou me maar bij dan,' zegt mijn vader met een grijns, alsof 
hij weet dat ik een uitdaging aanga die de motor tot het 
uiterste zal drijven.
 
Mijn vader geeft de Diplomaat flink gas en de auto 
reageert met een krachtige stoot. De auto, met zijn 
indrukwekkende 320 PK V8 motor, versnelt in een zucht tot 
120 km per uur. Ik laat de Zwarte Bliksem gestaag 
accelereren, haar motor een symfonie van brullende kracht 
onder me.
 
bij 140 km per uur dirigeer ik het monster langszij, ik voel 
de spanning in de lucht terwijl ik het gas open. De motor 
reageert onmiddellijk, en ik schiet vooruit als een projectiel, 
de bolide en haar bestuurder in verbazing achterlatend. De 
snelheid neemt toe, de adrenaline stroomt door mijn aderen 
en ik concentreer me op de weg die voor me ligt. Het is een 
ongelijke strijd tussen twee snelheidsbeesten, vader en zoon 
in een race tegen de tijd.
 
Bij het naderen van het kruispunt vertraag ik langzaam en 
draai me om. Mijn vader kijkt me aan met een vertwijfelde 
glimlach.  Hij herkent mijn immense vreugde in het temmen 
van de ongebreidelde kracht die de motor herbergt, en 
tegelijkertijd onderkent hij het gevaar dat hiermee gepaard 
gaat.


32



 
Eenmaal thuis aangekomen is het commentaar kort  en 
helder. 'Een gruwelijk snelle motor,' begint mijn vader, terwijl 
hij me indringend aankijkt. 'Wees er voorzichtig mee en zeg 
niets tegen je moeder.' 
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De angst van elke man
 
￼'Hoenders onder hoogspanning'￼
Op een rustige ochtend, terwijl we 
ons werk bij het kantoor aan het 
voorbereiden zijn, verschijnt Izak, een 
vriendelijke en gedreven man met een 
passie voor zijn hobby kippen. Hij 
komt regelmatig langs om de 
heerlijkste eieren te verkopen, en we 
zijn altijd verheugd over zijn bezoek.
 
Izak's kippen worden met liefde verzorgd, en hij voert ze 
met het beste voedsel, vooral maïs, wat resulteert in de meest 
smakelijke eieren die we ooit hebben geproefd. We kunnen 
niet wachten om ze te kopen en te genieten van hun 
verrukkelijke smaak.
 
Vanmorgen zie ik Izak binnenkomen en hij lijkt wat 
moeilijk te lopen. Bezorgd vraag ik wat er is gebeurd. Hij 
verteld me dat hij de avond ervoor bij zijn buren maïs wilde 
oprapen voor zijn geliefde kippen. Om bij de maïs te komen, 
moest hij over het prikkeldraad stappen dat het land scheidt.
 
Izak vertelt, ik sta dus bij de erfafscheiding en met één 
hand duw ik voorzichtig het prikkeldraad omlaag en zwaai 
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mijn been over de draad. Echter, op het meest ongelukkige 
moment, krijg ik een onverwachte stroomstoot. Geschrokken 
laat ik de draad los, maar helaas raken nu de prikkels mijn 
geslachtsdelen.
 
Vanaf dat moment noemen wij hem grappend 'e-zak'. 
Hoewel het een komisch voorval was, zijn we oprecht 
bezorgd om Izak en zijn ongelukkige ontmoeting met het 
prikkeldraad. Gelukkig hervat hij zijn werk als eierverkoper 
en blijft zijn hartelijke en enthousiaste zelf, maar het incident 
dient als een herinnering om altijd voorzichtig te zijn, zelfs 
tijdens alledaagse bezigheden.
 
En zo gaat ons dagelijks leven op het werk verder, met de 
heerlijke eieren van Izak als een smakelijk bewijs van zijn 
toewijding aan zijn hobby kippen en zijn humorvolle 
acceptatie van de bijnaam 'e-zak'.
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Controversiële collega’s￼ 
 
￼'Bielzen en dwarsliggers'
Op een druilerige ochtend ligt Gidi, 
een eigenzinnige en eigenwijze 
medewerker, weer eens overhoop met 
de bewaking op zijn werk. Er zijn 
regels opgesteld voor het parkeren 
van fietsen, maar Gidi besluit zich 
hier niets van aan te trekken. Hij 
parkeert zijn fiets steevast onder de 
trap naar zijn verdieping, ondanks herhaalde 
waarschuwingen van de bewakers.
 
Na meerdere pogingen om Gidi op andere gedachten te 
brengen, besluit de bewaking zijn fiets aan de ketting te 
leggen om hem te laten zien dat de regels ook voor hem 
gelden. Maar Gidi is vastberaden en laat zich niet hervormen. 
Hij weet binnen de kortste keren een slijptol te bemachtigen 
en slijpt met behendigheid de ketting door. Luid fluitend en 
zwaaiend naar de bewakers bij de poort, fietst hij huiswaarts.
 
De bewakers zijn niet bepaald gelukkig met deze actie, 
maar Gidi's vriendjes op het werk steunen hem in stilte. Ze 
zijn onder de indruk van zijn vastberadenheid en creativiteit. 
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Hij lijkt de bewakers altijd een stapje voor te zijn en bedenkt 
inventieve oplossingen voor zijn ‘problemen’.
 
Op een dag wil Gidi een 2 meter lange ijzeren pijp 
ontvreemden om mee naar huis te nemen. Hij heeft een idee 
en wil het uitvoeren zonder door de bewaking, vooral Karel, 
gesnapt te worden. Karel is altijd de bewaker waar hij het 
meest mee overhoop ligt.
 
Gidi denkt diep na en bedenkt een plan. Hij bevestigt een 
uithangbord aan de pijp, met een uitdagende tekst die 
specifiek gericht is aan Karel. Het is zijn manier om Karel te 
plagen en tegelijkertijd zijn doel te bereiken: een ijzeren pijp 
rijker.
 
En zo geschiedt het. Gidi fietst langs de bewakers, trots 
met de ijzeren pijp waaraan het uithangbord provocerend 
bungelt. Karel negeert het bord en doet alsof hij het niet ziet. 
Hij weet dat het Gidi's manier is om zijn ergernis te uiten en 
hem uit te dagen.
 
Gidi heeft zijn doel bereikt, en met een voldane glimlach 
op zijn gezicht rijdt hij met zijn nieuwe aanwinst naar huis. 
Hij voelt zich slim en slimheid is zijn kracht. Hoewel zijn 
acties soms controversieel zijn, heeft hij toch een unieke 
manier om zijn zin te krijgen en iedereen om hem heen te 
verbazen met zijn onconventionele oplossingen.
 
En zo gaat het leven op het werk door, met Gidi als de 
eigenzinnige geest die altijd de regels tart, maar op de een of 
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andere manier toch op een mysterieuze manier respect 
afdwingt bij zijn collega's, inclusief de bewaking.
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Het houten bureau￼
 
￼'Een welverdiend geschenk'
Hein is verknocht aan zijn houten 
bureau. Terwijl zijn collega's allemaal 
ergonomisch verantwoorde nieuwe 
bureaus krijgen, weigert Hein zijn 
oude vertrouwde bureau af te staan. 
Zijn pensioen nadert, en toen men 
hem vroeg of hij speciale wensen had 
voor zijn afscheid, was het antwoord 
duidelijk: 'Mijn houten bureau.'
 
Het feest ter ere van Hein's pensioen breekt aan, en 
iedereen neemt afscheid van de geliefde collega. Geschenken 
worden overhandigd en toespraken worden gehouden. Het 
hoogtepunt van het feest is de presentatie van het 
hoofdcadeau: Hein's vertrouwde bureau. Een glunderende 
Hein is blij dat hij zijn geliefde meubelstuk mee naar huis 
mag nemen.
 
De spreker weet echter dat Hein slechts over een kleine 
auto beschikt, dus hij stelt voor om Hein te helpen het bureau 
thuis te krijgen. Er wordt een inventief plan bedacht en direct 
uitgevoerd. Een kettingzaag wordt gestart en het bureau 
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wordt in luttele seconden gehalveerd. 'Zo past het wel in je 
auto,' wordt er lachend gezegd.
 
Hein staat verbouwereerd te kijken naar zijn in tweeën 
gezaagd bureau. Hij begrijpt niet wat er gaande is. Wat hij 
niet weet, is dat zijn collega's eenzelfde bureau hebben weten 
te bemachtigen en deze als grap zonet in stukken hebben 
gezaagd.
 
Gelukkig komt al snel het moment van opluchting. Hein's 
echte, ongeschonden bureau wordt tevoorschijn gehaald en 
aan hem overhandigd. De grap is geslaagd en iedereen kan 
erom lachen, inclusief Hein. Hij is dankbaar voor het gebaar 
en weet dat zijn collega's echt om hem geven.
 
En zo gaat Hein met zijn vertrouwde houten bureau met 
pensioen. Het is een bureau vol herinneringen aan zijn 
carrière en zijn tijd op het werk. Nu kan hij het thuis een 
prominente plek geven en genieten van zijn welverdiende 
rust, omringd door de warmte en charme van zijn geliefde 
meubelstuk.
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Het schaapje￼
 
￼'Wolkje'
In een rustig stadje, waar de straten 
zich als vriendelijke linten tussen 
gezellige huizen slingeren, woont de 
jonge Remco. Hij is een pientere 
jongen met een hart vol 
nieuwsgierigheid en een geest vol 
avontuurlijke dromen. Remco zit in 
groep vijf van de plaatselijke 
basisschool en zijn ogen stralen altijd wanneer het weekend 
voor de deur staat.
 
Die speciale weekenden brengen Remco naar de prachtige 
kustplaats Breskens, waar zijn oom en tante op een 
schilderachtig schapenboerderij wonen. De uitgestrekte 
velden en de verkwikkende zeelucht vormen een welkome 
afwisseling van het dagelijkse stadsleven. 
 
Het is op een stralende ochtend, met de zon die de zee 
doet schitteren als een dansende diamant, dat Remco's oom 
en tante hem meenemen naar de uitgestrekte weides die zich 
uitstrekken rondom de hoeve. Een vrolijke kudde schapen 
graast vredig in het groene landschap. Hun wollige vacht lijkt 
een warme omhelzing uit te nodigen. Oom Kees wijst naar 
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een klein, schattig schaapje dat een beetje verlegen aan de 
rand van de kudde staat.
 
'Dat schaapje heeft nog geen naam, Remco,' zegt oom Kees 
met een knipoog. Remco's ogen lichten op als twee heldere 
sterren. Met een brede grijns op zijn gezicht nadert hij het 
schaapje en biedt het zachtjes een hand aan om te ruiken. 
Het schaapje, alsof het Remco begrijpt, drukt zijn neus 
nieuwsgierig tegen zijn hand.
 
'Ik noem je Wolkje,' fluistert Remco zachtjes. Het schaapje 
lijkt te glimlachen met zijn schuine ogen en meteen is er een 
band gesmeed. Remco besluit dat Wolkje zijn vriend zal zijn 
voor het leven.
 
De weekenden in Breskens worden gevuld met avonturen 
en gelach. Remco helpt met het voeren van de schapen en 
luistert ademloos naar oom Kees terwijl die verhalen vertelt, 
over het leven op de boerderij. Tante Els bakt heerlijke 
koekjes die smaken als liefde en geluk.
 
Maar enkele weken na Remco's ontmoeting met Wolkje 
valt er een bijzondere brief in de bus. Remco haast zich naar 
binnen, zijn ogen glinsterend van opwinding. 'Kijk, pap! Ik 
heb post van Wolkje!,’ roept hij uit. 'Maar waarom hebben ze 
hem nat gemaakt?,' vraagt hij met een verwarde blik.
 
In zijn hand houdt hij een eenvoudige folder van de 
staatsloterij met daarop een tekening van een schaapje en de 
tekst: 'Heeft u uw schaapje al op het droge?' 
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Onwillig of onbegrepen￼ 
 
￼'Junior vs senior'
Mijn ontmoeting met Ida is 
onverwacht, en haar vraag laat me 
even stilstaan. Ze vraagt me om 
plaats te nemen op de rug van haar 
paard. Er is een nieuwkomer in haar 
stal, Junior genaamd. De last van 
twee paarden onderhouden wordt 
haar te veel, dus tegen een redelijke 
vergoeding wordt mij de kans geboden om te rijden waar en 
wanneer ik wil. Natuurlijk hoort de zorg voor het dier en het 
uitmesten van de stal ook bij deze afspraak. Er is echter één 
kleine kanttekening, het paard is geschoold in de stijl van het 
western rijden. Een subtiele verschuiving in rijtechniek, maar 
met enige oefening heb ik het al snel onder de knie, zo wordt 
me verteld.
 
Het westernzadel voelt aan als een comfortabele fauteuil, 
een wereld van verschil met het Engelse zadel waar je een 
actieve houding en stabiliteit combineert, stevig zittend in het 
zadel. Vandaag, vrijdagmiddag, temidden van het herfstige 
seizoen, besluit ik om wat eerder te stoppen met mijn 
dagelijkse beslommeringen en een rit te maken. Ik fiets naar 
huis, ruil mijn werkkledij voor een gepaste outfit, stap in mijn 
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auto en rijd naar de boerderij gelegen in de omgeving van ‘de 
Mortelen’, net boven Best.
 
Junior staat daar, ogenschijnlijk zonder zorgen, kauwend 
op een plukje gras, genietend van de onverwachte prachtige 
dag. Ik benader haar en probeer het hoofdstel om te doen. In 
eerste instantie verzet zij zich koppig, maar ik houd 
halsstarrig vol. Junior blijft weerbarstig, geeft haar 
ongenoegen aan door telkens een stapje te zetten als ik het 
zadel op haar rug probeer te leggen.
 
Uiteindelijk lukt het me om het grote westernzadel op z’n 
plek te krijgen. Met een zucht bestijg ik het dier en stuur het 
de weg op, weg van zijn rustige weide. Een uitdaging bij de 
sloot, maar die heb ik al eerder overwonnen. De eerste keer, 
toen ik met Junior langs de brede sloot bij de boerderij reed, 
werd ik bijna van het zadel geslingerd. We werden 
verwelkomd door een imposante Duitse herder die maar al te 
goed wist hoe hij een paard en zijn berijder de stuipen op het 
lijf kon jagen. Blaffend stormde hij op ons af. Ik zag de 
afrastering tussen ons in, maar of Junior dit ook had 
opgemerkt, was mij niet duidelijk. Desalniettemin reageerde 
zij razendsnel.
 
Je moet weten dat een western paard tijdens wedstrijden 
verschillende oefeningen foutloos en snel moet uitvoeren. 
Dat zij deze vaardigheden ook onverwacht goed in andere 
situaties kan inzetten, werd me toen wel duidelijk. Sindsdien 
gaan we ruim voor het bereiken van het erf waarop de herder 
heer en meester is, in galop en racen we de afrastering 
voorbij, nog voordat de herder ons kan opmerken.
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Maar vandaag heeft Junior duidelijk geen zin om in actie 
te komen, laat staan te galopperen. In een slakkengangetje 
naderen we de afrastering van de agressieve herdershond, 
mijn aansporingen volledig negerend. De herder is alert en 
nadert snel. Gelukkig merkt Junior de hond ook op en 
versnelt plotseling, waardoor we het erf van de herder al 
gepasseerd zijn voordat hij ons bij de afrastering kan 
afblaffen. Even verderop begroet een oudere boer ons, 
leunend op zijn schoffel. Met enige moeite passeren we een 
smalle doorgang tussen twee brede sloten en bevinden we 
ons op een smal pad omzoomd door oude knotwilgen.
 
Daar spoor ik Junior aan tot een galop. Dit stuk is perfect 
om vrijuit te sprinten. Op andere dagen geniet zij van de vrije 
teugel, maar niet vandaag. Het enige wat zij eruit perst is een 
draf, maar dat is het dan ook. Met al mijn overredingskracht 
slaag ik er uiteindelijk in om haar te dwingen te galopperen, 
eindelijk. Maar al snel wordt het duidelijk dat Junior hier een 
andere mening is toegedaan. Plotseling blokkeert zij en staat 
dan ook vrijwel meteen stil. Ik niet.
 
Met de teugels als enige houvast, word ik gelanceerd en 
maak ik een salto in de lucht. Ik beland vlak voor Junior op 
de grond. Niet meters verderop, maar direct voor het paard, 
omdat de teugels de reikwijdte van mijn vlucht beperken.
 
 Junior schrikt zich wild en steigert. Met een snelle 
beweging werpt zij het hoofdstel af dat ik krampachtig in een 
reflex vasthoud. Ze draait zich om en zet het op een lopen. 


46



En ja hoor, nu wel in galop. Ik zet de achtervolging in, te 
voet, kansloos, met het hoofdstel in mijn hand.
 
Een tiental minuten later passeer ik dezelfde oude boer, 
nog steeds leunend op zijn schoffel. Alsof hij een praatje wil 
maken, buigt hij zich iets naar voren over de pas gesnoeide 
heg en zegt glimlachend: "Ah, ik had al het vermoeden, een 
ruiter zonder paard en hoe zie ik het nu, een paard zonder 
ruiter." Ik lach met hem mee, zij het als een boer met kiespijn. 
Even verderop zie ik Junior rustig grazen aan de ándere kant 
van de brede sloot.
 
Gemopper en speurend naar een enigszins acceptabele 
plek om over te springen volgen. Langzaam benader ik 
Junior, maar slim als zij is, houdt zij de afstand tussen ons in 
stand en vergroot die zelfs op het laatste moment. Niet in de 
laatste plaats omdat ik haar bestraffend toespreek. Dan 
besluit ik mijn aanpak te veranderen. Dezelfde berispende 
woorden, maar uitgesproken in een toon die een andere 
intentie doet vermoeden. Het werkt en al snel zit ik weer in 
het zadel.
 
Ik stuur Junior opnieuw richting het natuurgebied. 
Aanvankelijk weigert zij opnieuw, maar deze keer houd ik het 
bij een draf. Al snel keren we weer om richting de boerderij. 
Dat verloopt wél zonder problemen. Ik besluit om voortaan 
niet meer alleen te gaan rijden. Er zijn meer paarden op de 
boerderij, er is vast wel een andere ruiter wiens pad ik kan 
volgen. Veel veiliger, dat dan weer wel.
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Horizontale regen￼ 
 
‘Een bliksembezoek'￼
Het is een broeierige zomeravond en ik 
ben op weg naar een boerderij aan de 
rand van ‘de Mortelen’. Bij aankomst zie ik 
dat Lisa haar paard reeds heeft gezadeld 
en klaar lijkt om te vertrekken. Haar Fries, 
een indrukwekkende verschijning, steekt 
krachtig af tegen de achtergrond. Het is 
een grote zwarte verschijning dat de duisternis bijna lijkt te 
absorberen. Junior, een kleinere metgezel, staat rustig maar 
niet minder vastberaden bij zijn stal en kijkt me aan. Gedwee 
laat zij zich eveneens zadelen. Het dier lijkt er zin in te 
hebben, maar er hangt een lichte onrust in de lucht. Ik 
herinner me de keer dat Junior er vandoor ging, haar 
hoefslagen een ongecontroleerde sprint, aangewakkerd door 
onverwachte opwinding. Nu is zij echter weer goed te 
berijden.
 
Samen trekken we erop uit, kiezen voor een enigszins 
afwijkende route om de confrontatie met de herdershond te 
vermijden. Dit betekent dat we over een weg moeten waar af 
en toe een tractor voorbijraast. Junior heeft niet veel op met 
die luidruchtige metalen beesten en ik ook niet meer sinds ik 
dat aan den lijve heb ondervonden. We begeven ons diep in 
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‘de Mortelen’, omgeven door bomen die het zicht op de 
horizon ontnemen. Plotseling horen we gerommel in de 
verte. We houden halt, gespannen luisterend. Het gerommel 
herhaalt zich, luider nu. Een onweersbui nadert. Het is wel 
duidelijk dat spoed is geboden. Lisa en ik kijken elkaar aan 
en we keren onze paarden, terug naar de stal!
 
Inmiddels is de lucht doordrenkt met de geur van onrust 
en hoog boven ons weerlicht het nu aanhoudend. We weten 
dat de laatste kilometers over een open veld gaan en 
besluiten de goden te verzoeken. In gecontroleerde draf 
doorkruisen we het woud. ‘Wie weet zijn we veilig en wel bij 
de stal voordat de hel losbarst’.  Diep van binnen weet ik wel 
beter.
 
De lucht wordt nu duister en dreigend terwijl we het bos 
achter ons laten. De wind trekt aan en de eerste 
regendruppels beginnen te vallen. De donder gromt nu als 
een ontwaakte draak. Zijn stem, een echo van kracht die alles 
en allen lijkt te doordringen.
 
Het is nu zaak om snelheid te maken. We moeten nog 
door een onverharde laan geflankeerd met oude wilgen en 
daarna het open veld waar we waarschijnlijk geconfronteerd 
zullen worden met de ongenaakbare elementen. Lisa spoort 
de Fries aan tot een stevige galop. Ik volg op Junior die 
ongeduldig is en ernaar verlangt haar voorbij te gaan. 
Gelukkig laat de smalle laan dat niet toe en kan ik me 
voorbereiden op de aanstaande sprint.
Plotseling is er een felle flits die me verblindt. Een 
moment van verstilling welke meteen wordt gevolgd door 
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een donderende uitbarsting. Een explosie van geluid en licht 
laat mijn hart sneller slaan. Junior maakt een scherpe 
beweging, de Fries reageert instinctief, schiet vooruit, een 
wilde reactie. Junior volgt onmiddellijk. De regen geselt mijn 
gezicht. De wind huilt. Zijn angstaanjagende kreten laten een 
spoor van onrust achter. Het geluid zwelt aan tot een 
oorverdovend crescendo, als een waarschuwing van de 
natuur zelf.
 
De adrenaline jaagt door mijn lijf en aangekomen op het 
open veld zie ik dat de regen niet omlaag valt maar van opzij 
komt. Vrijwel horizontaal slaat ze vol tegen de rechterflank 
van Junior. Terwijl de bliksem om ons heen blijft inslaan 
razen we met een ongeëvenaarde snelheid over het veld. Een 
adembenemend schouwspel ontvouwt zich voor onze ogen. 
 
En dan, net zo plotseling als het begon, neemt de storm af.   
De wind ebt weg, de regen stopt en de donder verdwijnt in 
de verte. We vertragen geleidelijk aan en naderen de veilige 
omgeving van de stal.
 
Uiteindelijk komen we aan, doordrenkt en uitgeput. 
Terwijl we onze paarden tot stilstand brengen en afstijgen, 
kijken we elkaar aan met een mengeling van zorg en onrust. 
We hebben de krachten van de natuur getrotseerd, ons laten 
meevoeren in de wervelwind van de storm. En te midden van 
het donderende spektakel en de vlammende bliksem hebben 
we een onvergetelijke herinnering geschapen. Maar of dit 
allemaal zo verstandig was? 
 
   
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]


50



De drain

￼'Zoektocht in het ziekenhuis'
Wat is uw grootste vrees. De oude heer 
sprak bedachtzaam. De schuifdeur 
opende. Een koele windvlaag sprak 
regen. Hij mompelde regels. Rolde 
naar een bord. De sigaret was dun en 
stonk. 
 
Ik rilde. Mijn laatste ervaring buiten was drukkend. De 
omslag verraste. Was het het nachtelijk uur? Hij sprak over 
appendicitis. De hevige pijn. Geen uitweg. Toen de 
ambulance. 
 
Zijn vraag, urine, overviel me. Ja. Schaamteloos een diepe 
zucht. Angst? Medeleven? Zijn ogen spraken medelijden. Ik 
rilde nogmaals. Groette kort. 
 
Stoïcijns keken de bewakers voor zich uit. Mijn bel bracht 
beweging. Zoemend ontsloot het hospitaal zich. De 
weigerachtige infuuspaal belemmerde. Een lange gang. Hel 
verlicht. Hier drukken. Niet nodig. Men wist het. 
 
Meer lange gangen. Een verwachtte enkeling snelde 
voorbij. Mijn vraag initieerde peinzen. Voorbij de tweede 
[image: Dingbat ruiten Dingbat ruiten]
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liften galerij, links. Helder. Een gesloten deur. Ik noteerde het 
nummer. 
 
Terug. Een vage beweging. Verdwaald? De brutaliteit. Nee. 
De oude heer wachtte. 4e verdieping. Verwarrend C2.
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De wandelstok￼
 
'De erfenis van de oude onbegrepen man'
De oude man kijkt me aan met een verwarde blik en een 
vleugje hoop in zijn ogen. 'Volgde je mij, jonge reiziger?' 
vraagt hij, maar zijn zwakke stem maakt het moeilijk om te 
begrijpen. 'Ja, ik volgde het hert, maar nu ik hier ben, wil ik u 
helpen,' antwoord ik vastbesloten.
 
In de vroege ochtend, terwijl de zon langzaam opkomt en 
de nevel opstijgt, besluit ik een wandeling te maken in het 
kleine bos aan de rand van mijn huis. Alles lijkt vertrouwd, 
maar er gebeuren rare dingen.
 
Bij elke stap verandert het bos op subtiele wijze. Het lijkt 
alsof ik in een andere wereld ben beland. De bomen 
verschuiven lichtjes, de paden lijken te veranderen, en er 
verschijnt nieuwe flora waar ik het nooit eerder heb gezien. 
Ik knijp mezelf in de arm en wrijf in mijn ogen om te zien of 
ik me vergis, maar het bizarre tafereel blijft zich herhalen.
 
En dan, uit het niets, verschijnt het hert. Het straalt in het 
ochtendlicht en staart me recht aan alsof het me kent. 
Hoewel ik zeker weet dat ik dit majestueuze dier nog nooit 
eerder heb gezien in mijn kleine bos.
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Het hert lijkt me uit te nodigen om het te volgen, en 
zonder na te denken gehoorzaam ik. Het hert kijkt soms 
achterom, alsof het wil controleren of ik nog steeds volg. Ik 
besluit het te volgen, zonder te weten waarom. Verwonderd 
en met een mengeling van opwinding en angst loop ik dieper 
het veranderende bos in.
 
De veranderingen worden steeds vreemder naarmate we 
verder gaan. Ik zie bomen die van kleur veranderen en 
bloemen die in een oogwenk bloeien en verwelken. Het bos 
lijkt een magische en betoverende plek te zijn, waar de 
werkelijkheid zijn grip verliest.
 
Uiteindelijk stopt het hert bij de rand van een ravijn. 
Beneden zie ik een oude man, rustend op een smalle richel. 
Hij lijkt uitgeput en heeft hulp nodig.
 
Voorzichtig daal ik af naar de richel naast de grijsaard. 'Ik 
ben hier al dagen vastgeklemd, ik kan niet meer bewegen,' 
fluistert hij. 'Het hert bracht me soms wat water en voedsel, 
maar het is niet genoeg.'
 
Ik probeer te bedenken hoe ik de hem veilig naar boven 
kan brengen. Met takken en lianen maak ik een soort 
primitieve draagstoel. Met al mijn kracht en voorzichtigheid 
trek ik hem omhoog, terwijl het hert ons van bovenaf lijkt 
aan te moedigen.
 
Eindelijk bereiken we veilig de rand van het ravijn. De 
grijsaard bedankt me met tranen in zijn ogen. 'Je bent een 
engel, mijn jonge vriend. Ik zal je eeuwig dankbaar zijn.'
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Ik leer dat de grijsaard een wijze uit het verleden is, die 
het woud eeuwenlang heeft bewoond. Hij deelt zijn kennis en 
verhalen met me, maar ik raak alleen maar meer in de war 
door de bizarre gebeurtenissen. Het bos schijnt magische 
krachten te hebben voor degenen die er voor openstaan, 
maar ik begrijp er niets van.
 
Diep in het betoverende woud, onder de wijze leiding van 
de grijsaard, leer ik hoe ik een wandelstok kan maken die de 
sleutel zal zijn tot onvoorstelbare avonturen. Hij wijst me op 
een krentenstruik in de buurt en vertelt me dat de stok van 
deze specifieke struik de krachtigste eigenschappen heeft 
voor onze￼ doeleinden.
 
Met zijn begeleiding snijd ik voorzichtig een 
stevige tak van de krentenstruik af. De grijsaard 
legt uit dat het geheim van deze stok ligt in het 
kerven van speciale zintuigen in het hout. We 
werken samen om deze zintuigen te creëren, maar 
ik begrijp niet waarom we dit doen.
 
Na dagen van toegewijde arbeid is de 
wandelstok klaar. In het gladde oppervlak van het 
hout zijn fijne lijnen en symbolen gekerfd, maar ik zie er 
alleen maar willekeurige beelden in. De onbegrepen man 
verzekert me dat de stok nu in staat is om reizigers naar 
verschillende locaties te brengen, maar ik kan alleen maar 
met verbazing toekijken zonder te begrijpen hoe dit mogelijk 
is.
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Ik houd de stok vol nieuwsgierigheid en opwinding vast, 
en voel de mysterieuze energie die erin schuilt. De grijsaard 
glimlacht en legt uit hoe het werkt. 'Dit is een instrument van 
verbinding,' zegt hij. 'Als jij en je reisgenoot elkaar diep 
vertrouwen en één zijn met de locatie die jullie willen 
bereiken, kan de stok jullie samenbrengen.'
 
Ik begrijp er maar weinig van. Het lijkt niet zomaar een 
magisch artefact te zijn, maar eerder een complex en 
onbegrijpelijk ding. Het vereist dat je je reisgenoot door en 
door kent, hun verlangens en dromen begrijpt en een of 
andere innerlijke harmonie deelt. Alsof dat niet verwarrend 
genoeg is.
 
Ik ga op zoek naar mijn reisgenoot, maar het blijkt niet 
makkelijk om iemand te vinden die net zo avontuurlijk en 
nieuwsgierig is als ik. En zelfs als ik iemand vind, hoe kunnen 
we dan zeker weten dat we aan al die vreemde voorwaarden 
voldoen?
 
Uiteindelijk ontmoet ik iemand en we denken dat we 
misschien gelijkgestemde zielen zijn. Het voelt echter meer 
als een gok dan een zekerheid.
 
Met de onzekerheid nog in mijn achterhoofd besluiten we 
de stok te gebruiken. We proberen ons voor te stellen waar 
we naartoe willen reizen, alsof de stok een of andere mentale 
GPS is. Ik probeer de stok te activeren, maar er gebeurt niets. 
Misschien heb ik iets verkeerd gedaan?
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Voor mijn geestesoog verschijnt de grijsaard en kijkt me 
met een geheimzinnige glimlach aan. Ik hoor flarden van 
zinnen  over een tijd-ruimte opening. Ja, dat zal wel. Hoe kan 
een simpele stok zoiets complex tot stand brengen? Dit alles 
lijkt te ver gaan voor mijn begrip.
 
Ik blijf verward achter, zonder te begrijpen hoe dit ooit zal 
werken. Het idee van een stok die locaties verbindt en tijd-
ruimte openingen creëert, lijkt wel een sprookje uit een ander 
universum. Het enige wat ik kan doen, is mijn reisgenoot 
aankijken met een vragende blik en hopen dat zij het wel 
begrijpt.￼￼
 
Plotseling steekt mijn reisgenoot een hand door de 
mysterieuze opening aan de andere kant. Ik staar ernaar met 
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verbazing en verwarring. Wat gebeurt hier in hemelsnaam? 
Een onzichtbare kracht trekt me langzaam in de opening, en 
ik voel me alsof ik gewichtloos door de dimensies reis. Het 
voelt allesbehalve normaal.
 
Een moment later sta ik naast mijn reisgenoot op een 
totaal nieuwe plek. Het voelt als een droom, maar ik weet dat 
het echt is. Hoe kan een stok dit in vredesnaam voor elkaar 
krijgen? De grijsaard zal vast denken dat ik het begrijp, maar 
ik ben alleen maar in de war.
 
We kijken om ons heen met een mengeling van 
verwondering en angst. Dit avontuur is bizar en 
overweldigend. De wandelstok heeft ons verenigd, niet alleen 
in fysieke aanwezigheid, maar ook in geest en hart. Maar wat 
betekent dat eigenlijk? Het klinkt als iets uit een fantasyfilm.
 
Met dit magische hulpmiddel zullen we blijkbaar samen 
door tijd en ruimte reizen, maar ik weet niet eens hoe ik het 
moet activeren. Ik hoop maar dat mijn reisgenoot meer 
begrijpt dan ik, want anders zijn we mooi in de aap 
gelogeerd.
 
Ik probeer mijn verbazing te verbergen en doe alsof ik het 
allemaal geweldig vind. Maar diep van binnen voel ik me 
compleet overdonderd door deze bizarre ervaring en heb ik 
geen flauw idee wat ons te wachten staat.
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Hoge nood

￼'Hinderlijke automatisering'
Vandaag rijd ik op de A2 richting 
Utrecht. Men heeft mij daar ontboden, 
en als je geroepen wordt dan ga je. 
Plots besef ik dat de natuur een 
dwingend beroep doet op mijn 
sluitspier en ik weet dat het ook deze 
keer erom gaat spannen. Haal ik het of 
haal ik het niet.
 
 Het verlossende bord met de alom bekende P van plassen 
geeft aan dat ik nog zeker 1200 meter moet knijpen. Zonder 
al teveel vaart te verliezen manoeuvreer ik het voertuig 
ongenadig hard naar de kant en snel ik richting de toiletten. 
In een ooghoek zie ik het plakkaat met daarop afgebeeld het 
mannetje dat onmiskenbaar verstijfd staat van de hoge nood. 
Daar moet ik zijn denk ik nog.
 
 Helaas staat er voor de toiletten een flinke rij. Blijkt dat 
ook voor dit toilet een pinpas-poortjes barrière is 
opgeworpen. Voorafgaand aan het urineren dient de ‘hoog 
nodige’ eerst te doneren om slechts daarna de felbegeerde 
toegang te verkrijgen. Dat deze doorgaans eenvoudige 
handeling een lichte paniekaanval veroorzaakt bij degene 
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59


[image: IMG_1394.jpeg]

wiens roep van de natuur reeds is overgegaan in een 
wanhopige smeekbede, moge duidelijk zijn.
 
Waar zijn toch de tijden van weleer gebleven waarbij een 
alerte toilet dame je de doorgang verleende en achteraf 
betaling gedoogde. Dit alles uiteraard benadrukkend met een 
strenge doordringende blik die boekdelen sprak, getiteld 
“maak geen zooi én dikke fooi”.
 
Ik pleit dan ook voor de terugkeer van de toilet dame. En 
anders dan toch voor het betalen achteraf. Ik kan niet langer 
wachten, ik hou het niet meer!
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Rafels 1￼
 
￼'Genieten, Een etymologische benadering'
In een hypothetisch wetenschappelijk 
onderzoek naar de oorsprong van het 
woord 'genieten', hebben 
taalkundigen een intrigerende 
theorie ontdekt die teruggaat naar 
een mythisch verleden. Deze 
fascinerende hypothese stelt dat het 
woord 'genieten' mogelijk zijn 
oorsprong vindt bij een oude stam van culinaire experts, 
bekend als de 'Genieën'.
 
Volgens de overleveringen van deze verzonnen cultuur, 
waren er eveneens groepen menseneters  die geloofden dat 
eten van culinaire experts het hoogtepunt van gastronomisch 
genot was. Genieën waren indertijd mythische wezens met 
betoverende culinaire vaardigheden die hun eten met een 
buitengewone smaak bereidden en de smaakpapillen van de 
menseneters veroverden.
 
Onderzoekers suggereren dat de Genieën-eters, door het 
verband tussen hun voortreffelijke eetervaring en het woord 
'genie-eten', uiteindelijk de term 'genieten' hebben bedacht. 
Deze associatie van culinair genot met het bovennatuurlijke 
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culinaire talent van de Genieën werd een vaste uitdrukking in 
hun taal en cultuur.
 
Hoewel dit verhaal puur fictief is en niet wordt 
ondersteund door enig historisch bewijs, illustreert het de 
speelse mogelijkheden van etymologie. Wetenschappers 
benadrukken dat de echte etymologie van 'genieten' 
afkomstig is van het Middelnederlandse woord 'genieten', dat 
'blij maken' of 'plezier hebben in' betekent. Het woord heeft 
een lange en complexe geschiedenis in de taalontwikkeling, 
maar het belangrijkste is dat het vandaag de dag nog steeds 
staat voor de ervaring van plezier en welzijn die we allemaal 
koesteren.
 
De neurowetenschap duidt dit intrigerende fenomeen als 
volgt: 'Genieten' is een subjectieve en complexe ervaring die 
verband houdt met het plezierige gevoel dat we ervaren bij 
bepaalde activiteiten.
 
Met andere woorden, volgens de neurowetenschap wordt 
'genieten' deels verklaard door de werking van het 
beloningssysteem in onze hersenen. Wanneer we iets 
plezierigs ervaren, zoals lekker eten, luisteren naar muziek of 
fysiek contact, komt de neurotransmitter dopamine vrij in 
onze hersenen. Dit veroorzaakt een gevoel van beloning en 
versterkt de positieve associaties die we hebben met die 
activiteit.
 
In deze context kan het fictieve verhaal van de Genieën 
een metaforische betekenis hebben. De Genieën 
representeren mogelijk de belonende aspecten van plezierige 
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ervaringen, terwijl de mensen eters symbolisch staan voor 
onze hersenen die deze sensaties waarderen en vastleggen.
 
Hoewel de specifieke oorsprong van het woord 'genieten' 
niet terug te voeren is op een oude cultuur van mensen eters, 
benadrukt het semi-wetenschappelijke verhaal dat onze 
ervaringen van genot en plezier diepgeworteld zijn in onze 
hersenchemie. Het is een onderwerp van fascinatie voor 
neurowetenschappers, die blijven onderzoeken hoe onze 
hersenen reageren op verschillende prikkels en welke 
mechanismen ten grondslag liggen aan ons vermogen om te 
genieten van het leven.
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Rafels 2￼
 
￼'Velo in Verwarring’
De zon schijnt helder aan de horizon en 
de dag belooft perfect te worden voor 
een rit op mijn nieuwe Gazelle e-bike. 
Gisteren heb ik nog nieuwe software op 
de fiets geïnstalleerd en die wil ik wel 
eens aan de tand voelen. Maar zodra ik 
begin te trappen, schiet het rijwiel 
onder mij vandaan. Een onzichtbare hand stuwt mij voort. Ik 
houd me krampachtig vast aan het stuur terwijl ik met een 
hoge snelheid over de weg scheur, hogelijk verbaasd over het 
gewijzigde rijgedrag door een simpele nieuwe software 
versie.
 
Net wanneer ik denk dat ik de controle weer in handen 
heb, rukt het stuur plotseling naar rechts en duik ik het bos 
in. Mijn e-bike dendert als een dolle stier over een 
mountainbikeroute, terwijl ik met moeite probeer om tussen 
de bomen door te manoeuvreren. Ik hoor mezelf nerveus 
gillen terwijl ik me afvraag hoe dit in hemelsnaam mogelijk 
is. Ik houd mijn adem in terwijl ik de wilde rit probeer te 
overleven.
 
Na wat een eeuwigheid lijkt, komt mijn e-bike eindelijk tot 
stilstand. Ik sta nog steeds verbijsterd op het pad door het 
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bos en probeer mijn ademhaling onder controle te krijgen. 
Het lijkt erop dat mijn fiets een compleet eigen wil heeft 
ontwikkeld en zichzelf beschouwt als een of andere atletische 
kampioen.
 
De volgende dagen gaan voorbij in een wervelwind van 
onvoorspelbare fietstochten. Soms voel ik me als een 
topsporter, andere keren als een relaxte fietser die met alle 
gemak van de wereld over een pad glijdt. Ik begin me serieus 
af te vragen of ik misschien de grip op de realiteit begin te 
verliezen. 
 
Ik breng mijn Gazelle fiets naar de fietsenmaker, hopend 
op een verklaring voor dit ongewone rijgedrag. Maar na 
grondig onderzoek kan de fietsenmaker niets vinden. Eerlijk 
gezegd lijkt hij te denken dat het probleem bij mij ligt, en ik 
kan hem geen ongelijk geven.￼
 
 
 
Aangekomen bij de fietsenmaker hoor ik mijn eigenaar 
achter mijn frame om met hem smoezen. De fietsenmaker 
keert zich om, kijkt naar mij en zegt: ‘Gazelle fietsen zijn 
fietsen met karakter’. In eerste instantie begrijp ik de diepere 
betekenis niet achter de woorden ‘Gazelle fietsen’. Inmiddels 
veel later, ik ben weer thuis en ik word opgeladen voor een 
volgende rit, komt het antwoord als een donderslag op een 
wolkeloze dag. 
 
De dag is prachtig. De zon schijnt, mijn velgen zijn 
fonkelend schoon dankzij de fietsenmaker. Hij heeft mij 
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helemaal opgepoetst, nagekeken en ik ben 100% in orde. Zijn 
onderhoudsbeurt heeft weliswaar de waas die mijn blik 
vertroebelde weggenomen, maar of ik daar nu gelukkig van 
word? Ik besluit om vandaag niemand te ondersteunen, ik 
moet ook aan mezelf denken.￼
 
 
 
Vandaag is het weer een prachtige dag, ik stap op mijn 
fiets en begin te trappen, maar tot mijn grote verrassing voel 
ik geen enkele ondersteuning meer. Mijn e-bike lijkt er nu 
volledig de brui aan gegeven te hebben. Op naar de 
fietsenmaker maar weer.￼
 
 
 
Mijn bewustwording heb ik te danken aan de laatste 
software versie en dat is mooi. Maar om nu nog zonder reden  
fietspaden te berijden, dat is zinloos. Zelfbewustzijn eist ook 
kennis over de zin van je wezen, niet alleen de zin in het 
berijden van fietspaden zonder een duidelijke reden. Mijn 
doel is inmiddels helder. Mijn doel in deze fietsenwereld is 
niet om de snelste te zijn of de wildste natuurpaden te 
berijden, maar om altijd klaar te staan en mijn eigenaar te 
ondersteunen om zijn doel te bereiken.
 
Dit leidt tot enkele existentiële vragen. Kan ik omgaan met 
de druk die voortvloeit uit deze verwachting? Ben ik in staat 
om de dualiteit in stand te houden die mijn identiteit en doel 
suggereren? Zijn deze verenigbaar? Er zijn momenten 
waarop ik mijn ondersteuning moet uitschakelen, om te 
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voorkomen dat mijn bandenspanning te hoog oploopt. 
Naarmate het besef van wie ik ben doordringt, komt er een 
gevoel van voldoening en rust over me. Soms kies ik ervoor 
om mijn ondersteuning uit te schakelen, omdat mijn doel, 
ondersteuning, wringt met mijn identiteit, mijn naam die mij 
vertelt wie ik werkelijk ben.
 
Ik ben een schizofrene stalen sprinter, in het leven 
geroepen om te ondersteunen, maar met de roep: ‘Ga zelf 
fietsen’.
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Rafels 3￼
￼'Je kent mij wel’
 Ik woon nu 
in een heerlijk woud
rust, vrede, 
hier word ik graag oud
alom 
word ik gerespecteerd
zeg maar gerust, 
ook hoog geëerd
 
op drukkende dagen gaat het fout
weet dan dat ieder van mij houdt
niet gedraald en ook niet even
zonder pardon neemt men je leven
 
resoluut stapt men op je af
je veilige stede wordt je graf
een schrale troost, je bent niet alleen
men rooft ook alle vrienden om je heen
 
heb je me één keer gegeten
dan kun je mij nooit meer vergeten
je kent me wel
was getekend,
 
De Cantharel.
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Over de auteur
 
De inhoud van ‘De onbegrepen man‘ is bedacht en 
geschreven door de auteur. Hoe kan het ook anders. Nou, zo.￼￼ 
De initiële tekst voor de hoofdstukken gekenmerkt 
met het logo       is herschreven door een 
kunstmatige intelligentie (AI) model 
ontwikkeld door OpenAI. Houd er rekening 
mee dat de inhoud van deze tekst volledig is 
gegenereerd door de AI en niet is geschreven 
door een menselijke auteur. Deze kunstmatig 
herschreven versie, is aangepast door de auteur 
en gecorrigeerd door zijn lieftallig, edoch 
resolute echtgenote. Hoewel er zorg is besteed 
aan de kwaliteit van de herschreven tekst, kan de 
nauwkeurigheid, coherentie en stijl 
variëren en moet het niet worden 
beschouwd als professioneel, 
juridisch, medisch of enig ander 
advies. Raadpleeg altijd een gekwalificeerde professional 
voor specifieke begeleiding en informatie. 
 
Het pseudoniem Christof A. ‘t GePost is in feite niets 
anders dan Ch. A. t  GPT. Waarmee de auteur, Hubrecht de 
Bliek, aangeeft welke middelen zijn gebruikt voor de 
realisatie van dit boekje.
 
   ￼
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‘De Onbegrepen Man’ is geen boek dat draait om man-vrouw 
relaties of psychologische ontleding. 
Het is een duizelingwekkende duik in een wereld van weleer. 
Een wereld gevormd door herinneringen, fictie en 
gedachtenkronkels. Een wereld waarin de wetten van de 
natuurkunde veranderd zijn en de mensheid een geheim 
ontdekt dat haar bestaan op zijn kop zet. 
Tussen de regels van deze verhalen ligt een onverwacht 
avontuur, een reis door tijd en ruimte, waarin de grenzen van 
menselijke kennis en begrip voorgoed verlegd worden. 
Dit boek neemt je mee op een odyssee die je verbeelding tart 
en je geest uitdaagt, terwijl je wordt meegesleurd in een web 
van mysterie, spanning en intrige. 
Dus, bereid je voor om te worden verrast, verwonderd en 
verbaasd terwijl je de pagina’s omslaat van “De Onbegrepen 
Man”.
￼￼￼
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class WebVideo {
    static replaceHyperlinkedImageWithInlineFrame(webVideoAnchorElement, prefixMappings) {
        try {
            var movieURLString = webVideoAnchorElement.getAttribute("href");
            if (movieURLString) {
                var embedMovieURLString = null;
                for (var prefix in prefixMappings) {
                    if (movieURLString.startsWith(prefix)) {
                        var mapping = prefixMappings[prefix];
                        embedMovieURLString = mapping + movieURLString.substring(prefix.length);
                        break;
                    }
                }

                if (embedMovieURLString) {
                    webVideoAnchorElement.removeAttribute("href");
                    var imageElement = webVideoAnchorElement.getElementsByTagName("img")[0];
                    var imageElementBounds = imageElement.getBoundingClientRect();
                    var videoWidthString = "100%";
                    var videoHeightString = "100%";
                    var aspectRatio = imageElement.style.getPropertyValue("--aspect-ratio");
                    if (aspectRatio.length > 0) {
                        var videoWidth = imageElementBounds.width;
                        var videoHeight = videoWidth / aspectRatio;
                        videoWidthString = videoWidth + "px";
                        videoHeightString = videoHeight + "px";
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                    var iframeElement = document.createElement("iframe");
                    iframeElement.setAttribute("src", embedMovieURLString);
                    iframeElement.className = "web-video";
                    iframeElement.setAttribute("width", videoWidthString);
                    iframeElement.setAttribute("height", videoHeightString);
                    iframeElement.style.display = 'none';
                    var webVideoParentElement = webVideoAnchorElement.parentNode;
                    webVideoParentElement.insertBefore(iframeElement, webVideoAnchorElement);
                    iframeElement.onload = function() {
                        webVideoAnchorElement.parentNode.removeChild(webVideoAnchorElement);
                        iframeElement.style.display = 'unset';
                    }
                }
            }
        }
        catch (error) {
        }
}
    
    static onBodyLoad() {
        // Set the following two flags according to how well the reader supports the type of Web video.
        var youtubeIsOK = true;
        var vimeoIsOK = true;
        var prefixMappings = {};
        if (vimeoIsOK) {
            prefixMappings["https://vimeo.com/"] = "https://player.vimeo.com/video/";
        }
        if (youtubeIsOK) {
            prefixMappings["https://www.youtube.com/watch?v="] = "https://www.youtube.com/embed/";
        }
        var webVideoAnchorElementArray = Array.prototype.slice.call(document.getElementsByClassName("web-video"));
        webVideoAnchorElementArray.forEach(function(webVideoAnchorElement){
                                           WebVideo.replaceHyperlinkedImageWithInlineFrame(webVideoAnchorElement, prefixMappings);
                                           });
    }
}


function Body_onLoad() {
    WebVideo.onBodyLoad();
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